
Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a.: 

Eredienst op woensdag 11 maart 2026 in de Immanuelkerk om 19.30 uur: 

Biddag voor Gewas & Arbeid i.s.m. de NGK 

Voorganger: Dhr. Casper Smits 

Ambtsdrager: Henk Veenstra(PGB) & Menno van Dijk(NGK) 

Organist: Geert Doornbos 

Lector: Janke de Roo 

Beamer: Suzan Rustema 

Koster: Johan van der Leij 

Collecte: 1) Kerk 2)Werelddiaconaat Rwanda: 

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de 

inwoners van de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er 

te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig 

procent onder de armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese 

diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel 

kunnen verbouwen en hoe ze samen kunnen sparen en investeren. 

Eredienst op zondag 15 maart 2026 in de Immanuelkerk om 11.00 !!!! uur: 

(3e zondag 40-dagentijd) 

Voorganger: Dhr. Casper Smits 

Ambtsdrager: Henk Veenstra 

Organist: Geert Doornbos 

Lector: Henk Veenstra 

Beamer: Jannie Dijkman 

Koster: Harry Oosterloo 

Collecte: 1) Kerk 2) Werelddiaconaat Moldavië 

Door werkloosheid en armoede in Moldavië werkt een deel 

van de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en 

kinderen blijven alleen achter. In de twee dagcentra van de 

Christelijke organisatie Bethania krijgen kinderen een gezonde 

maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen ontvangen zorg 

thuis.  



Eredienst op zondag 22 maart 2026 in de Immanuelkerk om 11.00 !!! uur: 

(4e zondag 40-dagentijd) 

Voorganger: Ds P. van Ool 

Ambtsdrager: Willard Schutter 

Organist: Derk Meijer 

Lector: Alies Westerdijk 

Beamer: Geert Doornbos 

Koster: Johan van der Leij 

Collecte: 1) Kerk 2) Werelddiaconaat Burkino Faso: 

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van landbouw. Door 

onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten en is er 

regelmatig te weinig te eten.  

Meer voedsel en inkomen voor boerinnen Burkina Faso 

Boeren en boerinnen leren droogtebestendige gewassen te verbouwen en zorgvuldig 

omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem. Ze maken 

eigen compost en beperken bestrijdingsmiddelen. Dat verbetert hun oogst en zorgt 

voor meer gezonde voeding. Via spaar- en kredietgroepen krijgen met name 

vrouwen de kans om kleine bedrijfjes te starten, waardoor hun inkomsten toenemen 

en hun positie versterkt wordt. 

 

 

Zondagavondzang: 

15 maart ’26: Presentatie Emma van Dijk & organist Geert Doornbos 

De zangavond vindt plaats in de Immanuelkerk, Heerestraat Baflo 

29 maart ’26: Presentatie Gré de Boer & organist Geert Doornbos 

De zangavond vindt plaats in Het Anker aan de Lewestraat 



Medeleven met elkaar: 

De bloemengroet van zondag 1 maart j.l. is met een hartelijke groet 

van ons allemaal vanuit de Immanuelkerk naar Geert-Jan, Jenny en 

Marlisa Sikkema aan de Gebr. Gootjesstraat gegaan. Ze zijn 

bezorgd door Anita Meijer. Wij willen jullie even laten weten, d.m.v. de 

bloemengroet uit de kerk, dat we aan jullie denken omdat onlangs 

jullie lieve zus, schoonzus en tante Liza is overleden. Wij wensen jullie 

alle goeds en gezondheid toe, bovenal Gods zegen toegewenst.  

 

De bloemengroet van zondag 8 maart j.l. is met een hartelijke groet en de 

felicitaties van ons allen vanuit de Immanuelkerk in Baflo naar de 100 jarige 

meneer Abel Kuizenga in Allershoff/kamer 5(De Tirrel) aan de Meeden 1 

9951  HZ in Winsum gegaan. Andries & Lies Dijkstra hebben de bloemen bij 

deze bijzondere jarige bezorgd. Meneer Kuizenga, wij wensen u een gezond 

nieuw levensjaar toe en hopen dat u een hele fijne verjaardag hebt mogen 

vieren. Bovendien wensen wij u alle goeds en Gods zegen toe. 

 

Lichtpuntjes: 

Laten we een lichtpuntje voor de ander zijn. Er is veel zorg en 

verdriet, ook binnen onze(kerkelijke) gemeente.  

Een luisterend oor, een kaartje…..het zit hem in de kleine 

dingen en het wordt erg gewaardeerd door de mensen die 

een lichtpuntje nodig hebben. 

 

 

Pastorale Zorg:  

U/jullie mogen altijd contact opnemen met uw wijkmedewerker of 

neem contact op met onze pastorale ouderlingen:  

Henk Veenstra Tel.: 06-53154851 & Gerrit Slopsema: Tel.: 06-22875576 

Ook leden van de kerk die postadres zijn kunnen met bovengenoemde heren 

contact opnemen. 

Heeft u vragen rondom pastorale zorg, rondom sterven en/of een uitvaart kunt u 

ook bij hen terecht of bij Johan van der Leij(koster van de Immanuelkerk) Tel.: 06-

44878148. 



Beste gemeenteleden, 

In de week voor- en met Pasen staan we stil bij het lijden, sterven  

en de opstanding van Jezus.  

 

Er zullen reguliere diensten plaatsvinden in onze kerk op Goede Vrijdag, en eerste 

Paasdag (zondag). Aan voorganger Casper Smits hebben wij gevraagd of hij deze 

diensten aan elkaar kan verbinden.  

Op Witte Donderdag gedenken we de gevangenneming van onze Heer Jezus Christus 

en op Goede Vrijdag Zijn kruisiging. En dan Stille Zaterdag te verbinden met Pasen. 

Stille Zaterdag waren de leerlingen van Jezus verdrietig want hun Heer was gestorven, 

maar in de vroege morgen van de eerste dag / zondag stond Jezus op uit de dood. 

En dat mogen wij vieren met Pasen. Jezus leeft de dood is overwonnen. Halleluja! 

Op Paaszondagmorgen bent u na de dienst van harte uitgenodigd voor een 

kopje koffie, thee of limonade. Aansluitend willen wij samen met u brunchen in 

Concordia. Hierover volgt later meer informatie. 

Vespers Stille Week: 

In de week voor Pasen, ook wel Stille week genoemd, organiseren de NGK 

Baflo en de PGB c.a. gezamenlijke vesperdiensten. 

Thema van deze vesperdiensten is: “De weg van Hoop” 

In 4 avonden werken we bewust toe naar Goede Vrijdag en uiteindelijk Pasen: 

Maandag 30 maart: Trix Mulder 

Dinsdag 31 maart: Erwin Jongsma 

Woensdag 1 april: Henk Veenstra 

Donderdag 2 april: Erwin Jongsma 

De vespers vinden plaats in NGK Het Anker, Lewestraat 8 en beginnen om 19.00 

uur. 

Wees welkom!! 

Namens de kerkenraad van NGK Baflo en de PGB c.a. 

Henk Veenstra(06-53154851) 

 

 



Kerkenraadsvergadering:  

De eerstvolgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op 

maandagavond 23  maart a.s.  Aanvang: 19.30 uur. 

Mocht u/jij iets in willen brengen dan kan dat natuurlijk via 

scribakerkraad@gmail.com. 

 

 

Berichten voor de afkondigingen: Als u/jij iets vermeldt wilt hebben in de 

afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u/jij dit doorgeven aan 

scribakerkraad@gmail.com  

 

 

 

 

Berichten voor de kerkbode: Als u/jij iets vermeldt wilt hebben in de 

Protestantse Kerkbode en via de Digitale Gemeenteberichten per mail dan kunnen 

jullie dit voor vrijdagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Jannie 

Dijkman, bij voorkeur per e-mail: janniedijkman@live.nl 

Mede namens de Protestantse Gemeente Baflo een hartelijke groet,  

Jannie Dijkman. 

 

Op weg naar Pasen…….lente, ontluikend groen……… 

zonnestralen…… oog hebben voor……… genieten van de 

kleine dingen………. 
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