
Kliederkerk: Thema Sint Maarten

Zondag 2 november

Van 14.00-16.30

Immanuelkerk Baflo

Kom je ook?

Een viering voor alle 

kinderen, vaders, moeders, 

opa’s, oma’s en alle anderen 

die bij jou horen.  

En voor alle anderen die 

nieuwsgierig zijn!



Wat is een kliederkerk?

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud 
samen de Bijbelverhalen ontdekken. Bij de kliederkerk is iedereen welkom. De naam 
kliederkerk is niet voor niets, want middenin de onrust en het “geklieder” in ons 
leven is God aanwezig en wil hij ons ontmoeten. Een kliederkerk duurt gemiddeld 
twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 
NB tijdens de kliederkerk is er geen kinderoppas. Het is niet de bedoeling dat uw 
kind alleen komt. Het is een feest van jong en oud samen zijn. Tot dan in de 
Immanuelkerk. Heeft u nog vragen, bel gerust Linda Postema 06-25171050. 
Hartelijke groet, van de kliederkerkorganisatie.



Wie wil wat lekkers maken voor bij de high tea? 

Iets zoetigs, iets hartigs, iets voor jong en oud.

Zo ja, wil je dit op de intekenlijst schrijven of appen 

naar Linda Postema 06-25171050. Dan weten we een 

beetje wat er komt. 

En natuurlijk ben je zelf ook van harte welkom om te 

komen vieren, ontdekken en eten.

Kom je niet, wil je het lekkers dan op 2 november 

meenemen naar de ochtenddienst of tussen 11.00-

11.30 komen brengen in de Immanuelkerk.
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