
Gemeentebericht Protestantse Gemeente Baflo c.a. 

 

Eredienst op zondag 21 januari om 9.30 uur in de Immanuelkerk:  

Voorganger: Jeroen Dijkgraaf 

Organist: Arie van Wijk 

Lector: Theresia Sportel(tevens gastdame) 

Kindernevendienst: Ellen Dijkman 

Collecten 1e: Kerk 2e: Missionair werk: 

Hoe ontdekken we samen het Christelijk Geloof? Hoe 

ontdekken we als kerk om van toegevoegde waarde te 

kunnen zijn? Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap van 

mensen buiten de kerk? De Protestantse Gemeente stelt de 

opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor 

pioniersplekken, andere vormen van kerkzijn en bestaande 

gemeenten die kerk naar buiten willen zijn.  

 

Tijdens deze dienst zal Roel Meijer aftreden als kerkenraadslid. Nadien is er 

gelegenheid om hem te bedanken voor zijn inzet.  

Roel blijft wel aan als voorzitter van de kerkrentmeesters. 

 

Eredienst op zondag 28 januari om 9.30 uur in de Laurentiuskerk: 

We vieren het Heilig Avondmaal en nodigen iedereen hierbij uit. 

Voorganger: Ds. Christel Minnaard 

Orgel: Geert Doornbos 

Lector: Adriaan Bregman(tevens gastheer) 

Kindernevendienst: Geen 

Collecten: 1) Kerk 2) Jonge generaties 3): Eigen jeugdwerk 

Bij 2): Jongeren betrekken bij de Bijbel. Dat doet de  

Protestantse gemeente door het jaar heen d.m.v. 3 

interactieve spellen. Het 1e spel is Sirkelslag. Honderden 

jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, 

waarin ze online met elkaar in verbinding staan. 

Een Bijbelverhaal en een diaconaal thema staan hierbij 

centraal. Zo gaan jongeren op een ongedwongen manier 

met geloofsonderwerpen aan de slag en zijn ze 

betrokken. 

 



Heilig Avondmaalviering op zaterdag 20 

januari om 15.00 uur in Viskenij. 

Voorganger: Marleen Stokroos. U bent hiervoor allen van harte 

uitgenodigd. Ook hen die buiten Viskenij wonen. 

 

Tinallingevesper in de OLVK in Tinallinge:  

De eerstvolgende vesper is op zondag 28 januari 2024 om 19.30 uur. 

Voorganger: Marleen Stokroos. Organist: Derk Meijer. 

 

 

 

Zondagavondzang: 

21 januari: NKG Het Anker: Presentatie: Emma van Dijk;  

Orgel: Geert Doornbos 

28 januari: Immanuelkerk: Presentatie: Klara Norg; 

Orgel: Geert Doornbos 

 

Medeleven met elkaar: 

De bloemengroet van zondag 24 december j.l. ging met een hartelijke groet van ons 

allen vanuit de Immanuelkerk naar Janneke Rispens aan de Laurentiusstraat. 

Ze zijn bezorgd door Linda Bolhuis. D.m.v. de bloemengroet willen we jou een hart 

onder de riem steken en jou dankjewel zeggen voor het feit dat jij ontzettend veel 

voor mevrouw Gré Thedinga-Schutter en jouw buurvrouw Janke Stegewans, welke 

inmiddels beiden zijn overleden, hebt betekend. 

Overleden familieleden kunnen we missen, maar ook overleden vrienden en 

dierbaren kunnen een gat in ons leven slaan. Janneke, we wensen jou hierin sterkte 

en Gods nabijheid toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extra bloemengroet 1e Kerstdag:  

Met Kerst stonden er prachtige bloemstukken in de kerk welke door 

Gerwin van der Leij zijn gemaakt. Een applaus heb je zeker verdiend, 

Gerwin. Tevens stond er een soortgelijk boeket op de liturgische tafel.  

Deze mochten we weggeven en dat was snel geregeld. 

Marleen, jij hebt dit boeket verdiend omdat jij, samen met heel veel 

vrijwilligers, je enorm hebt ingezet voor de viering van kerstavond 

wat een groot succes is geworden(het levend kerstspel, walking 

dinner & samenzang).  

Jong en oud waren welkom en hebben hier enorm van genoten. 

We gingen allemaal op zoek naar het Koningskind.  

De Heraut blies op zijn trompet en vroeg zich af waar we nog op stonden te 

wachten…..dus gingen we in 5 groepen op pad. We kwamen onderweg prachtig 

zingende engelen tegen, herders bij een kampvuurtje, 3 wijzen die hun verhaal 

vertelden vanaf een boekrol, koning Herodes met 2 van zijn lijfwachten en een 

geleerde.  

Onderweg konden we ook genieten van mooie kerstliederen die Excelsior voor ons 

speelden en tot slot kwamen we bij de herbergier(helaas was er ook voor ons, net als 

bij Jozef & Maria, geen plaats in de herberg).  

Uiteindelijk vonden we het Kindje Jezus, samen met Maria & Jozef en 

twee blatende schapen in de stal…..os en ezel stonden buiten in het veld. 

 

We hebben onderweg en in de Laurentiuskerk lekkere Bijbelse hapjes en 

soep ontvangen. Het was heerlijk, dank jullie wel! Sommige mensen met 

jonge kinderen gingen hierna naar huis en andere mensen uit het dorp 

kwamen naar de kerk en luisterden naar het Kerstverhaal en de traditionele 

schriftlezing uit de Bijbel. Onder leiding van muziekvereniging Sereno 

hebben we veel prachtige kerstliederen gezongen. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Kerstavond.  

Chapeau voor alle mensen die dit tot een groot succes hebben gemaakt!!!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De bloemengroet van zondag 31 december j.l. ging met een hartelijke groet van ons 

allen vanuit de Immanuelkerk naar Tineke & Dethmer Drenth aan de 

Noordewierstraat. 

Ze zijn bezorgd door Hilda Wierenga.  

D.m.v. de bloemengroet willen we jullie een hart onder de riem steken 

en hopen Tineke dat jij “snel weer uit de voeten kunt”. 

Samen wensen wij jullie Gods onmisbare zegen toe.  

 

De bloemengroet van 7 januari j.l. ging met een hartelijke groet van 

ons allen naar Baukje Schipper-Droogsma aan de Wilhelminalaan. 

Ze zijn bezorgd door Henk Veenstra. Baukje, jij hebt onlangs in het 

ziekenhuis gelegen en daarom wensen wij jou een voorspoedig herstel toe en Gods 

onmisbare zegen. 

 

De bloemengroet van zondag 14 januari j.l. ging met een hartelijke 

groet van ons allen naar het gezin van Peter & Marja Rozema aan de 

Winsumerweg. Ze werden bezorgd door Hilda Kruizenga. 

In korte tijd hebben jullie, Peter, Marja, William, Martijn & Femke, veel 

dierbaren verloren en daarom willen wij jullie d.m.v. de bloemengroet 

een hart onder de riem steken en wensen wij jullie Gods onmisbare 

zegen toe. 

 

Maandag 15 januari 2024 is de eerstvolgende kerkenraadsvergadering. Mocht u iets 

willen inbrengen dan kunt u hierover contact opnemen via Ina Laan: 

scribakerkraad@gmail.com. of één van de andere kerkenraadsleden. 

 

 

 

 

 

 

Gespreksgroep: 

 

We komen weer bijeen op donderdagavond 18 januari a.s. om 20.00 in de 

Immanuelkerk. Met als thema: Veerkracht!! Bekeken vanuit ons geloof, religie 

en positieve psychologie. Mocht je willen aanschuiven, neem dan gerust contact 

op met Marleen Stokroos (06-12435402). 



Maandag 29 januari 2024 is de eerstvolgende diaconale-pastorale raadsvergadering. Tot 

op heden deden we hier nooit melding van, maar o.i. kan dit ook handig zijn om te weten. 

Mogelijke ideeën en opmerkingen m.b.t. diaconie en pastoraat zijn van harte welkom. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkmedewerker of Marleen Stokroos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie Vorming & Toerusting: 

Uitnodiging op woensdag 7 februari:  

 

“Vrome Vrouwen: heiligen, herrieschoppers en huisvrouwen”: 

een lezing door ds. Gertine Blom. Plaats: Wierdekerk, Kerkstraat 11 in Sauwerd. 

Aanvang 20.00 uur. Kosten: 5 euro incl. koffie/thee.  

Hartelijke groet namens de Commissie Vorming & Toerusting van de protestantse 

gemeentes Adorp-Wetsinge-Sauwerd en Baflo c.a. 

 

Berichten voor de afkondigingen: Als u iets vermeld wilt hebben in de 

afkondigingen bij de kerkdiensten dan kunt u dit doorgeven aan Ina Laan, bij 

voorkeur per e-mail: scribakerkraad@gmail.com.   

 

 

 

 

 

 

Berichten voor de kerkbode: Als u iets vermeld wilt hebben in de Protestantse 

Kerkbode en via de digitale gemeenteberichten per mail dan kunt u dit voor 

vrijdagavond aan het einde van de even week doorgeven aan Jannie Dijkman, bij 

voorkeur per e-mail: janniedijkman@live.nl 

 

Mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet,  

 

Marleen Stokroos en Jannie Dijkman. 

mailto:scribakerkraad@gmail.com
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Een winters   

tafereeltje bij 

Zwientil in Rasquert 

  8 januari 2024 

 


